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JANUARI 2026 

De Aula is ons nieuwe thuis 

Met man en macht is er de 
afgelopen weken hard 
gewerkt aan de inrichting van 
de Aula. Dozen werden 
gesjouwd, kasten ingericht en 
meters archief verhuisd. 
Inmiddels is het zover: per  
12 januari 2026 is de Aula 
officieel in gebruik genomen 
als het nieuwe onderkomen 
van de Historische Kring 
Huizen. Hier zijn nu zowel het 
archief uit het Huizer Museum 
als dat uit het voormalige 
Oude Postkantoor 
samengebracht.  

Wie nieuwsgierig is naar onze nieuwe plek, is van harte welkom om eens te komen kijken. De 
Aula is geopend op: 

• Maandag: 9.15 – 12.00 uur en 13.00 – 14.30 uur (middag op afspraak) 
• Dinsdag: 9.15 – 12.00 uur 

  Hoewel de verhuizing achter de rug is, ligt 
er nog veel werk voor ons. Er moet nog 
worden uitgepakt en ingericht, zodat de 
Aula een prettige en toegankelijke plek 
wordt voor zowel onze vrijwilligers als 
bezoekers. Gelukkig hebben we de tijd — 
en hopelijk ook extra helpende handen. 

Wilt u meehelpen bij het opnieuw 
opbouwen en ordenen van het archief in 
de Aula? Dan horen we dat graag. U kunt 
zich melden via secretaris@hkhuizen.nl 

Geschiedenis maak je samen… in de       
Aula! 
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Activiteitenagenda 2026  

Dit zijn de voorlopige activiteiten die tot nu toe gepland zijn. Schrijf je in via 
secretaris@hkhuizen.nl. Doe dit ruim van tevoren om teleurstelling te voorkomen, want vol is vol 
en de aanmelding is daarom verplicht. 

Woensdag 4 maart | 10:00 – 11:00 

De Gooische Stoomtram – De fluit die het Gooi wakker kuste 
Rienko Verboon 
De komst van de Gooische Stoomtram in 1881 veranderde het Gooi ingrijpend. Dorpen werden beter 
bereikbaar en handel en toerisme bloeiden op. Tegelijk kreeg de tram door vele ongelukken de 
beruchte bijnaam “de Gooische Moordenaar”. 
Locatie: Bibliotheek Huizen 
Toegang: Gratis 

 

Donderdag 19 maart | 20:00 – 22:00 

De geheimen van Naruthi ontcijferd? 
Sander Koopman – voorzitter AWN Naerdincklant 
Het middeleeuwse Naarden, toen Naruthi genoemd, verdween in de 14e eeuw onder invloed het 
rijzende water in de Zuiderzee. De exacte ligging bleef eeuwenlang een raadsel. Deze lezing belicht 
recent archeologisch onderzoek en de verrassende resultaten daarvan. 
Locatie: Bestuurskamer SV Huizen, Sportpark De Wolfskamer 
Toegang: 
– Leden HKH: gratis 
– Niet-leden: €6 (gratis bij aanmelding als lid) 

 
 

Woensdag 1 april | 20:00 – 22:00 
 
Algemene Leden vergadering (ALV) van de Historische Kring Huizen 
Locatie: Muziekvereniging Prinses Irene 
Inloop vanaf 19:30 
Toegang alleen voor leden 

 

Donderdag 30 april | 20:00 – 22:00 

Schuilplaats van Mussert in Huizen – De Hooiberg van Mussert 
Anton Kos 
Anton Mussert dook tijdens de meidagen van 1940 onder in Huizen bij een NSB-gezinde familie. 
Tegelijkertijd bood een andere tak van dezelfde familie onderdak aan onderduikers. Auteur Anton Kos 
vertelt over deze indringende en tegenstrijdige geschiedenis. 
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Locatie: Het Visnet, Huizen 
Toegang: 
– Leden HKH: gratis 
– Niet-leden: €6 (gratis bij aanmelding als lid) 

 

Woensdag 3 juni | 13:30 – 15:30 

Wandeling door Oud Naarden 
Cor Heutink, natuurgids en kenner van het landgoed Oud Naarden, neemt u mee door dit bijzondere 
landschap. Tijdens de wandeling vertelt hij over natuur en historie van het gebied. 
Verzamelen: Theehuis Bos en Heide, Naarden 
Deelname: €4,-, leden gratis 

 

Donderdag 1 oktober | 20:00 – 22:00 

Erfgooierslezing – De Woeste Gronden 
Cor Heutink 
In het kader van de Erfgooiersweek vertelt Cor Heutink over de historische samenhang tussen heide en 
Engen. Een boeiend verhaal over het gebruik van het landschap en het leven van de erfgooiers. 
Locatie: Bibliotheek Huizen 
Toegang: 
– Leden HKH: gratis 
– Niet-leden: €6 (gratis bij aanmelding als lid) 

 

Zaterdag 10 oktober | 13:30 – 15:30 

Erfgooijerswandeling – De Woeste Gronden 

Als vervolg op de lezing van 1 oktober brengt Cor Heutink de theorie in praktijk. Tijdens deze 

wandeling over heide en engen, wordt duidelijk hoe deze gronden elkaar eeuwenlang aanvulden. 

Verzamelen: Voor de Nieuwe Kerk 

Deelname: €4,-, leden gratis 


